CYPRUS

Eiland van Aphrodite
8-daagse vliegreis

1 t/m 8 november 2025

Aphrodite, de Griekse godin van de schoonheid en de
liefde, is geboren uit het schuim van de zee en kwam
aan land voor de kust van Paphos, aan de westkant van
Cyprus. Waar zij verscheen, veranderde de woeste

grond in bloeiende velden en werd de aarde vruchtbaar.
Niet vreemd dus dat er eeuwenlang om Cyprus werd
gestreden. Van Grieken, Romeinen, Byzantijnen,
Venetianen en Turken tot de Britten: iedereen wilde de
vruchten plukken van dit fraaie eiland. Hun erfenis is dé
reden om Cyprus te bezoeken, want zij hebben dit eiland
iets unieks gegeven dat u nergens anders vindt. Uw hotel
is rustig gelegen in een bos van pijn- en eucalyptus-
bomen, direct aan een lang zandstrand op 4 km van

het centrum van Limassol.

Reis code: R85/V

Bestemming: Cyprus

Reisdata: 1 t/m 8 november 2025
Reisduur: 8 dagen

Reissom: € 2.245

Toeslag 1-persoonskamer: € 190,-
Deelnemers minimaal: 15 personen

Vliegreis incl. alle toeslagen. Alle transfers
en vervoer op Cyprus in een comfortabele touringcar.
Zeven overnachtingen in Park Beach Hotel Limassol***
(halfpension). Zes lunches in locale restaurants incl.

1 glas wijn, bier of frisdrank. Alle excursies en entrees
volgens programma en Engels of Duitstalige gidsen
Nederlandse reisleiding tijdens de gehele reis.

Transfer naar luchthaven, bijdragen
Garantiefonds GGTO (€ 9 per persoon) en Calamiteiten-
fonds (€ 2,50 per boeking), annuleringsverzekering &
reisverzekering en uitgaven van persoonlijke aard.
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Dag 1 Heenreis

Bij aankomst op de luchthaven van Larnaca worden we
welkom geheten door onze agent. Na aankomst in het
hotel hebben we de tijd om te ontspannen en te genieten
van de voorzieningen van het hotel. Vanavond dineren
we in een lokaal restaurant in het historische centrum
van Limassol.

Dag 2 Larnaca - Lefkara

Na het ontbijt gaan we onder leiding van onze gids op
excursie in Larnaca. We bezoeken hier de kathedraal van
St. Lazarus, oorspronkelijk gebouwd in 900 na Christus en
versierd met een indrukwekkende iconostase. We brengen
ook een bezoek aan de Tekke-moskee van Hala Sultan,
een belangrijke bedevaart bestemming voor de moslims
van het eiland. Het dorp Lefkara staat bekend om zijn
unieke architectuur, smalle straatjes en met kalksteen
gebouwde huizen.



We lopen door de smalle kronkelende straatjes waar
zilversmeden en handelaren in kant hun waren
aanprijzen, ontworpen volgens eeuwen oude tradities.

Dag 3 Paphos

In deze UNESCO-stad begint ons bezoek bij de Konings-
graven. Dit zijn in een heuvel uitgehouwen grafgrotten
versierd met Dorische zuilen. We gaan verder naar

de kerk van Panayia Chrysopolitissa, gebouwd in de

13¢ eeuw op de ruines van een vroeg-Byzantijnse
basiliek. Hier bevindt zich St. Paul’s Pillar, waar volgens
overlevering de heilige werd gegeseld. In de oude
haven zien we vele mozaieken uit de Romeinse periode,
daterend uit de 3e eeuw. De mozaieken bevatten

veel opvallende geometrische decoraties geinspireerd
uit Griekse mythologische scénes.

Dag 4 Choirokitia & citytour door Limassol

Vandaag starten we de dagtocht in Choirokitia, een
oude neolithische nederzetting bekend om zijn goed
bewaard gebleven cirkelvormige stenen huizen daterend
uit ongeveer 7000 voor Christus. Vervolgens bezoeken
we een traditionele boerderij uit 1850, nu een museum
en werkplaats voor mandenmakers. We zien hoe
traditionele ‘Halloumi’ kaas wordt gemaakt en ook

de zoete en knapperige Bourekia met Anari! Cypriotische
gebakjes, gevuld met romige kaas en een vleugje
kaneel. Uiteraard kan er ook geproefd worden, een
dubbel genieten dus. Laat in de middag lopen we via

de oude haven van Limassol door de smalle straatjes
naar de prachtige Ayia Napa kerk. De kerk is gelegen

in het hart van de oude binnenstad in het historische
centrum met winkelstraten, cafés, bars en zelfs een
Middeleeuws kasteel!

Dag 5 Kykkos - Troodos - Byzantijnse kerken

Deze dagexcursie begint bij Kykkos; het rijkste en
belangrijkste klooster op het eiland. Gesticht in 1100
en opgedragen aan de Maagd Maria. Het klooster bezit
een van de drie aan de H. Lucas toegeschreven iconen.
Op weg naar Kakopetria doorkruisen we het met dichte
dennen- en cederbossen bezaaide Troodos-gebergte
met de berg Olympus (1.952m) als hoogste punt. We
bezoeken hier drie kleine Byzantijnse kerken, met
muurschilderijen in Italiaans-Byzantijnse stijl.

Dag 6 Nicosia, incl. Noordelijk (Turkse) deel van de stad
Nicosia of Lefkosia, heeft een rijke geschiedenis.

Het hart van de stad, ingesloten door de 16¢-eeuwse
Venetiaanse muren, is bezaaid met musea, oude kerken
en Middeleeuwse gebouwen.Tijdens de stadstour zien

we onder andere de beroemde Famagusta stadspoort,

de kathedraal van St. Johannes de Evangelist met zijn

18¢ eeuw muurschilderingen en het graf van St. Barnabas.
Tevens brengen we bezoek aan het Byzantijns museum
met zijn uitzonderlijke selectie van Byzantijnse iconen
van 9¢ tot de 18¢ eeuw.
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Na de lunch steken we de grens over naar het noordelijke
deel van Nicosia. Hier bezoeken we de Ayia Sophia,
gebouwd in 1209 en lijkt op de beroemde middeleeuwse
Franse kathedralen. Nu omgebouwd tot de Selimiye
Moskee. Verder zien we onder andere de ruines van Agios
Nicolaos en Buyiik Khan; een van de meest belangrijkste
architectonische werken uit de Ottomaanse periode.

Dag 7 Kourion - Omodos

Ons volgende bezoek, het oude Koninkrijk Kourion, is
gelegen op een van de meest spectaculaire locaties op
het eiland. We zien het Grieks-Romeinse amfltheater,
gebouwd in de 2¢ eeuw voor Christus dat beroemd is om
zijn uitzicht op de Middellandse Zee en waar nog steeds
uitvoeringen worden gehouden. Kourion staat ook bekend
om zijn bewaard gebleven mozaiekvloeren te zien in het
Huis van Eustolios, het Huis van Achilles en het Huis van
de Gladiatoren.

Onze excursie brengt ons naar Omodos waar we een
lokale bakkerij bezoeken voor een broodbak demonstratie
van het beroemde arkatena-brood. Aansluitend

worden we uitgenodigd om te genieten van een lokale
Cypriotische koffle, terwijl degenen die geinteresseerd
zijn in het spel Tavli (backgammon) dit kunnen leren

van de lokale bevolking.

De lunch vandaag is een mezze-feest met meer dan
twintig traditionele gerechten. Als dessert wordt de
beroemde shoushoukos geserveerd samen met andere
Cypriotische lekkernijen. Dit onder het genot van een
kleine proeverij van lokale witte en rode wijnen, waaronder
de beroemde Commandaria dessertwijn en natuurlijk de
Zivania likeur.

Dag 8 Terugreis

Afhankelijk van het tijdstip van onze terugvlucht kunt u
nog genieten van de faciliteiten van het hotel of op het
strand. Met een afscheidsgroet verlaten we dit prachtige
eiland en zijn we weer een ervaring rijker.




